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Marijke Arriëtta Bakker  

Anders kijken en ontmoeten 

Zeven gewoontes die de inspiratie bevorderen 
 
Veel beginnende schrijvers hebben belemmerende gedachtes, die voorkomen dat er iets op papier komt. 

‘Inspiratie, je hebt het of je hebt het niet’. ‘Ik ben nou eenmaal niet zo creatief’. Ze gaan wachten op inspi-

ratie. Ervaren schrijvers weten dat je juist al schrijvend de inspiratie oproept, door te spelen met taal, an-

ders te kijken, en vooral niets te moeten. In dit artikel beschrijft de auteur zeven gewoontes die helpen om 

de creatieve stroom op gang te brengen en te houden. 
 

1. Elke dag vrij schrijven 

 

  



  Les 
 

Voorbeeld van een schrijf prompt, of schrijfstarter: wat vertelt dit huis? 

 

 

 

 

 

 

Als docent kun je schrijf prompts aanbieden, die zelfreflectie stimuleren, of die biografisch van aard zijn. 

4. Spelen  
www.365dagenkunst.nl/2011/he

t-advertentiespel-2-0/

  

 

ontmoeten, hoe mijn wereld veranderde 

 zie hoe mijn wereld verandert 

hoe ik mijn wereld te veranderen heb 

 hoe kan ik mijn wereld veranderen?  

 

 

http://www.365dagenkunst.nl/2011/het-advertentiespel-2-0/
http://www.365dagenkunst.nl/2011/het-advertentiespel-2-0/
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Voorbeeld van blackout poetry 

van Austin Kleon 

 

 

 

5. Anders kijken 

 
 
 
 

 

Het struif klom langs het fornuis omhoog naar het ei 

dat ik in mijn hand hield. Vanzelf 

ging het ei dicht. 

Fragment uit achterstevoren, Eva Gerlach in: Hee meneer Eland, Querido, Amsterdam/Antwerpen 1998 

6. Verbeelden  

http://www.poezieinbeweging.nl/
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Was het een onverwachte eerste keer, of een eerste keer die goed was voorbereid? 

Wat deed je voor dat specifieke moment? 

Waar was je? 

Was het ochtend, middag, avond? 

Wat zag je om je heen aan mensen,dingen, kleuren? 

Wat voor geluiden hoorde je? 

Waar rook het naar? 

Was je alleen of met anderen? 

Zo ja, met wie? 

Hoe was de sfeer? 

Wat deed je op dat moment?  

Wat voor gedachten had je? 

Hoe voelde je je? 

Werd er iets gezegd?  

Wat deed je daarna?  
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